3 mannen. 2300 kilometer over
52 dagen lang: levensbedreigen
sneeuwbruggen en gletsje
Onwaarschijnlijke sprook
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Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf.
Het was ons gelukt om de 2300 kilometer
over het ijs van Groenland af te leggen.

Het zicht is adembenemend. De sneeuwvlakte
en daarop de weerkaatsing van de ochtendzon.

Een immense storm raast over ons heen.
Wij hebben hier niets meer te vertellen.
Hopen en bidden dat we gespaard blijven.

Het is je eigen verantwoordelijkheid
om net zo sterk te zijn als je teamleden.

Het complete verslag en alle foto's vind je op www.hemel.nu. Voor lezingen en trainingen: www.philipderoo.nl



